
Diep in het bos, tussen alle bomen 
ligt zorgenvriendjesland. 
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Kind 
in zicht

In zorgenvriendjesland wonen een heleboel 
vrolijke en bijzondere knuffels. Ze zijn zacht, zien 
er een beetje gek uit en het liefst van al eten ze zorgen! 

Zorgenvriendjes eten graag een enge droom of iets 
waar een kindje zich zorgen om maakt. Als kinderen in 
het bos komen dan blazen ze zachtjes in de oren of vegen 
met takjes door de haren en smullen ze van hun zorgen.

Het is heel gezellig in zorgenvriendjesland. De 
zorgenvriendjes aten alle zorgen op van de kindjes die  
in het bos kwamen. Maar de laatste tijd komen er steeds 
minder kinderen, ze blijven in de stad of in het dorp. Ze 
spelen op het schoolplein of in de tuin. In het bos wordt 
het steeds stiller...

De Zorgenvriendjes hebben hier goed over nagedacht.  
Ze missen de kindjes. Daarom hebben ze besloten om 
uit het bos te komen en op zoek te gaan naar kinderen om 
bij hen te gaan wonen. Want daar is het ook gezellig en daar 
kunnen ze kinderzorgen opeten. 

Dit zorgenvriendje wil graag bij jou komen wonen. Je 
kan er tegen praten en mee knuffelen en het wil heel graag 
jouw zorgen opeten. Maak een tekening van jouw zorgen, 
steek die in het mondje en rits het toe. Zo kunnen 
je zorgen niet meer ontsnappen en worden ze lekker 
opgegeten.

“Hmm, ik wil 
heel graag al 
jouw zorgen 

opeten!”


